
  

 

 

 

                                                                   “dikke knuffel, Hilde”  

 

 

 

Lieve familie, vrienden en vriendinnen van Hilde 

en van ons 

 

 

Een dankjewel brief, 

 

dank voor alle mooie woorden, kaarten, e-mails,  telefoontjes en bezoekjes tijdens de langdurige 

ziekte van Hilde en de steun aan haar. 

Dank voor alle mooie woorden, kaarten, e-mails  en telefoontjes na het overlijden van Hilde. 

Dank voor jullie bezoekjes en de deelname aan de afscheidsviering op 6 januari. 

 

De belangstelling was overweldigend. 

We wisten dat Hilde betekenis had voor velen, maar voor zovelen… Dat hadden we nauwelijks in de 

gaten. 

 

Hilde is haar weg gegaan ……….. 

en wij moeten onze weg verder bewandelen terwijl we enkel nog naar haar kunnen zwaaien. 

 

Kris Gelaude  verwoordt het als volgt:   

Tijd heeft geen wonden. 

Tijd leert je leven 

met verdriet 

en wachten zeer geduldig 

tot je weer schoonheid ziet 

en tot de tederste herinneringen 

zo diep vertakt zijn in je ziel 

dat ze die zere plekken 

kunnen overgroeien. 

 

Zaterdag 24 maart zou Hilde 57 jaar geworden zijn. 

We hebben ‘s middags de urn met haar as begraven, in ‘kleine kring’ 

op de begraafplaats aan de Dr.Clemens Meulemanstraat op de Heerlerbaan 

(als je de begraafplaats oploopt ”rechtdoor “ tot het einde van het pad en dan 40 meter naar 

links). 

 

Op de website www.aloysdehaan.nl treft u o.a. de teksten van de afscheidsviering 

aan, foto’s van Hilde en liederen door Hilde gezongen. En u heeft daar de 

mogelijkheid iets in het herinneringsboek te schrijven. 

 

Groetjes en tot ziens, bels of mails, 

 

Aloys de Haan 

Lieke 

Merijn & Maya 

         Heerlen, 24 maart 2012 

Mw. Marcella Schijven - van Gool 

 


